
Bijeenkomst vervolg Wintergesprekken 
19 maart 2024 

 
 
Met 14 gespreksleiders en deelnemers van de Winter- en vredesgesprekken kwamen we op 19 maart 
bij elkaar om onze ervaringen te delen en na te denken over het vervolg. 
 
Foto’s van deze bijeenkomst zijn terug te zien via deze link: 
h"ps://photos.app.goo.gl/RHNmnVDoSV6594U29 
 
Terugblik op de Wintergesprekken 
Afgelopen maanden zijn er op 13 locaEes Wintergesprekken 
gehouden. 
Op 10 plekken was dit bij iemand thuis in de huiskamer.  
Andere plekken waren een buurthuis, kerk en 
verenigingsgebouw. 
Op 8 maart zijn er Vredesgesprekken gehouden in het kader 
van internaEonale Vrouwendag. Hier waren ongeveer 45 deelnemers verdeeld over 7 gesprekstafels. 
Hiermee hebben er in totaal 19 gesprekken plaatsgevonden. 
 
Op al deze plekken (op één na waar het losgelaten is maar wel een mooie ontmoeEng was tussen 
buren) is de werkvorm Stroopwafelgesprekken gevolgd. 
Bij de meeste gesprekken is gekozen voor het thema: Hoe beleef je deze +jd? 
Een groepje heeT gepraat over de vraag: Hoe ziet jouw ideale buurt eruit? 
 
In groepjes hebben we ervaringen gedeeld waarbij we ook weer de werkvorm van de 
Stroopwafelgesprekken hebben toegepast. 
 
Elke groep is gevraagd om sterke punten en verbeterpunten te benoemen. 
 

Sterke punten 
 

Aandachtspunten 

• Luisteren 
• Delen geeT (h)erkenning 
• Gehoord, gezien worden 
• Gevoel van samen, minder angst 
• Diepgang 
• Rust in het gesprek 
• Gelijkwaardigheid 
• SpreekEjd max 2 minuten 
• Verschillen waarderen 
• Huiskamer 
• Verbinding 
• Gezamenlijk spelregels oplezen 
• Kennismaken (in-check) 
• Vragen over beleving 
• Smaakt naar meer…. 

 

• ‘Check-in’ (korte kennismaking) 
toevoegen in de beschrijving 

• Korter praten dan 2 minuten kan ook 
• Uitnodigen soms lasEg 
• Flexibiliteit in de structuur 
• Best een uitdaging om van ‘koffie’ naar 

werkvorm te gaan 
• Combi gastheer/ -vrouw en 

gespreksleider niet handig 
• Privacy bewaken (in spelregels 

opnemen?) 
• Ander naam voor gespreksleider? 

Gesprekstarter 
 

 

https://photos.app.goo.gl/RHNmnVDoSV6594U29


In de gesprekken in de groepen kwam mooie spin-off aan bod. Zoals een nieuwkomer die zijn buren 
heeT leren kennen en omgekeerd. En een buurman die naar aanleiding van het gesprek de buren 
uitnodigde voor een iTar-maalEjd. En buren die nu het plan hebben opgevat om met elkaar te gaan 
wandelen. 
Ook gaven veel deelnemers eraan het voor herhaling vatbaar te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe verder? 
 
De volgend opdracht voor de groepjes was om te bedenken hoe we dit voort kunnen zehen en nog 
sterker kunnen maken.  
 

1. Op een kaartje laten zien waar ze plaatsvinden. 
2. Ronde mobiele tafel 
3. Bij ‘nieuwe’ buren stroopwafelgesprekken 
4. Training gespreksstarters 
5. Van huiskamer naar wijkcentra 
6. Themagesprekken (bijv. slavernij verleden) 
7. Diverser uitnodigen, maar hoe? 
8. Kampvuur gesprekken 
9. Lente gesprekken (elk seizoen gesprekken) 
10. Data plannen vooraf 
11. Ervaren gespreksstarter beschikbaar 
12. Combi met eten 
13. Stroopwafelgesprek verduidelijken = Luistercafé 
14. Geen selecEe maken bij uitnodigen 
15. Directe buren uitnodigen 
16. Grotere groepen splitsen in 2 groepen 

 
Er was op de avond geen Ejd meer om de plannen verder uit te werken, maar een aantal van deze 
suggesEes kunnen snel opgepakt worden! 
 
 
 
 
 
 
 
 


